
Poëzie 

 

De in Boxtel geboren en getogen dichte Victor Vroomkoning (Boxtel, 
1938) schreef een gedicht dat in 2011 bij het verzetsmonument werd 
onthuld. Vroomkonings vader was bakker in de Rechterstraat 
in Boxtel en bakte elke dag brood voor de airbornes. Over de 
verzetsmensen schreef de dichter, wiens echte naam Walter van de 
Laar luidt, dit gedicht. 

 
 

Ik was geen held. Als een dief in de nacht ging ik te werk, als een 
mol zocht ik mijn weg. Een naam had ik noch een gezicht en wat ik 
deed moest uitgewist. Ik was niet meer dan een monddood mens 

die zijn hart liet schreeuwen tegen een onmenselijke staat. 
 

Ik was geen held, maar laat me in het openbaar bestaan, me delen 
in de vrijheid van de grond die mij zo onvervreemdbaar lief was. 


